Kerkdienst in de Groene Tuinkerk
Rotterdam-lJsselmonde - Zondag 3 maart 2024

Dienstdoende ouderling: Dhr. Arie Kooiman Organist: Dhr. Wim Smit

Voorganger: Ger Heester, Gorinchem

1. Intochtslied: Lied 978 : 1, 2, 3, en 4 - Nieuwe Liedboek 2013.

1.Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3.Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

2. Groet en zegen.

2.Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

4.Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Als Amen-antwoord zingen we lied 415: 1, 2 en 3. Nieuwe liedboek 2013

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

3 Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

3. Uitleg liturgische bloemschikking door dhr. Joop Verschoor.

4. Zondag Oculi.
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5. Zingen psalm 25:9

9. Sla op mijn ellende d’ogen,

zie mijn moeite, mijn verdriet,
neem mijn zonden uit meedogen
gunstig weg, gedenk die niet.

Red mij en bewaar mijn ziel,

wil, mijn God, mij niet beschamen,
want ik schuil bij U, ik kniel

met uw ganse volk tezamen.

6. Gebed bij de opening van Gods Woord.

7. Bijbellezing: Jeremia 26 : 1 — 19 door Marithea van Dam.

8. Zingen: Psalm34:1en5
1.lk loof den HEER, mijn God;
mijn zang klim' op naar 't hemelhof;
mijn mond zing' eeuwig tot Zijn lof,
om mijn gelukkig lot.
Mijn ziel, loof d' Opperheer;
't zachtmoedig volk zal 't straks verstaan,
door vreugd met u zijn aangedaan,
en juichen tot Zijn eer.

5.Vreest, vreest Hem t' allen tijd’,

gij, heiligen, daar g' ondervindt,

dat hij, die God vreest en bemint,
gebrek noch schade lijdt.

In honger komt noch moed,

noch kracht den jongen leeuw te baat,
maar die den HEER zoekt vroeg en laat,
mist nimmer 't nodig goed.
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9. Meditatie: Hoor gemeente 111111}

10. Muzikaal meditatief moment.

11. Zingen: Lied 912 : 1, 2, 3, 4, 5 en 6 Nieuwe liedboek 2017

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedkt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5 Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,

dat uw Heil'ge Geest er woon'.

12. Gebeden.

2 Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.

6 Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

13. Slotzang: ‘Diep in mensen’ vers 1,2,3 Melodie Opwekking 124

Tekst : Michael Stedehouwer

1. Er is iets diep in mensen dat verwondert:

voorbij hun schoonheid, wijsheid en verstand,

voorbij geluk en rijkdom en talenten,
er is een vlam die in hun harten brandt.

) 2x

2. Er is een droom die mensen wekt tot leven,

die ons doet gaan de lange levensreis

en die ons brengt voorbij ons eigen wezen )

en verder dan de tobbers die wij zijn

) 2x
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3. Er leeft nog ergens in mij een vermoeden

dat van genade weet en van goed licht!

Dat hoopt en bidt en weet in stil verlangen )
dat er nog toekomst is en vergezicht. )2x

. 0 ¥12Y

Voor ik de zegen uitspreek even een kleine uitleg.
De naam van G’d wordt in het Hebreeuws niet uitgesproken.

In de bijbel staan in het Hebreeuws vier letters JHVH - Jod-Hé-Vav-Hé en

men zegt Adonai.
bk

15. Zegen:
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